
Beste parochianen, 
Een nieuw schooljaar is begonnen. Kinderen en jongeren 
gaan weer naar school om te leren én om een degelijke 
vorming mee te krijgen. Ze worden vertrouwd gemaakt 
met menselijke waarden en normen. 
 
Voor onze geloofsgemeenschap begint een nieuw 
pastoraal werkjaar. Werkgroepen worden weer 
opgestart en nieuw leven ingeblazen. De vele 
vrijwillig(st)ers komen samen om met elkaar te 
overleggen hoe zij concreet hun steentje kunnen 
bijdragen tot opbouw van die gemeenschap. 
 
In dit kader wil ik mijn gedachten laten gaan over een 
actueel onderwerp dat in onze parochie de nodige 
aandacht dient te krijgen : de missionaire parochie. 
Wat wordt met dit woord bedoeld?  
Waarom is dat thema zo actueel? 
 
Laat ik met de laatste vraag   

beginnen. We weten allemaal  

dat we ons in een seculiere  

samenleving bevinden.  

We leven hier in een  

samenleving waarin de  

kerkgemeenschap in alle  

opzichten zienderogen  

achteruitgaat.  In een  

tijdsbestek van amper twee  

generaties stellen we vast dat  

de kennis van het christelijk  

geloof voor heel wat mensen  

praktisch is verdampt. Het kerkelijk leven is kwetsbaar 

geworden en sterk vergrijsd. Als we blijven doen wat we 

de laatste decennia hebben gedaan – namelijk 

verzorgend zijn naar de eigen leden volgens het motto : 

u vraagt, wij draaien – dan kunnen we ongeveer 

uitrekenen wanneer de laatste gelovige het licht gaat 

uitdoen en de geloofsgemeenschap ophoudt te bestaan. 

Willen we dat? Of laten we ons inspireren door een 

nieuwe en andere wijze van kerk-zijn? Het antwoord op 

de laatste vraag is de missionaire parochie. 

Nieuwsbrief   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Weekendvieringen: Zat. Zon. 
Geldrop centrum 19.00 u. 11.00 u. 
Geldrop Zesgehuchten 09.30 u. 
Heeze 19.00 u. 11.00 u. 
Leende 16.30 u.* 10.00 u. 
Mierlo 17.00 u. 09.30 u. 
Sterksel 19.00 u.  
 *Leenderhof verpleegtehuis 

 

Doordeweekse vieringen: 

Geldrop centrum: 
ma. en wo. 12.30 u. 
di.- do.- .vr. 19.00 u. 
Heeze:  
do. in het st. Nicasiushuis 17.00 u. 
vr. 19.00 u. 
Mierlo Hof van Bethanië: 
ma.- wo. 18.30 u.  

 

Parochiesecretariaat  
Stationsstraat 21, 5664 AP, Geldrop 

T: 040-2862364 
E: geldrop@parochienicasius.nl 

Openingsuren zijn van ma. t/m vr. tussen 
09.00 uur en 12.00 uur. 

Buiten deze uren volgt u de instructies 
van het antwoordapparaat. 

 

De lokale kernen zijn tijdelijk bereikbaar: 
 

Pastorie Heeze:  
Jan Deckersstraat 22, 5591 HS, Heeze 

 T: 040-2261215  
E: heeze@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Leende-Sterksel:  
Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende 

T: 040-2061215  
E: leende@parochienicasius.nl 
E: sterksel@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Mierlo:  
Heer van Scherpenzeelweg 18,  

5731 EW Mierlo 
T: 0492-661215  

E: mierlo@parochienicasius.nl 
 

www.parochienicasius.nl  
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Onze paus Franciscus beklemtoont steeds opnieuw dat de kerk naar buiten moet treden. Dat is de kern van 
een missionaire parochie. Christenen dienen in het voetspoor van Jezus in beweging te komen en te 
getuigen van zijn blijde boodschap. Laat je inspireren door die opdracht van Jezus: “Gaat uit, maakt 
leerlingen, doopt en leert!” (Mt. 28,19). Dat is misschien nieuw voor ons, want nu wordt ons op het hart 
gedrukt om iets te doen. We zijn toch immers gedoopte mensen én hebben een taak meegekregen. 
Vroeger ging alles vanzelfsprekend en we deden gewoon mee. Maar die tijd is veranderd! Nu leven we veel 
bewuster en klinken die woorden van Jezus veel persoonlijker. Gaat uit !! Kom in beweging! Je hoeft niet 
naar verre landen, waar onze missionarissen ooit naartoe zijn gegaan. Nee, we verleggen de focus. We 
gaan naar mensen om ons heen, in onze eigen leefwereld, in onze buurt, in onze familie. Daar willen we 
gaan praten over Jezus en zijn boodschap. 
 
Als parochie dienen we dus aan de slag te gaan. 
Maar hoe gebeurt dat concreet? Wie helpt ons 
daarbij? Welke middelen hebben we? Ik mag 
hopen dat het pastorale team én het kerkbestuur 
met elkaar overlegt hoe we de missionaire 
parochie in onze geloofsgemeenschappen 
handen en voeten kunnen geven én dat dat in de 
komende Nieuwsbrieven wordt toegelicht.  
 
Met vriendelijke groet, 
p. W. van Meijl, sds 
 
 

In onze Nicasiusparochie hebben we: 
opgenomen door het doopsel: 
H. Brigidakerk:        
04 juni  Milina Peters 
25 juni  Lina Pinedo 
25 juni  Manny Bruno 
 

In het huwelijk zijn verbonden: 
H. Luciakerk: 
04 juli  Lago Vilaca Fratti me en Denise Swinkels 
 

afscheid genomen van en aan Gods liefde aanbevolen: 
 
H. Brigidakerk: 
10 aug. Gé van Liershout, 80j. 
 

HH. Maria en Brigidakerk: 
18 aug.  Hilde van den Wildenberg- Claessen, 89j. 
19 aug. Piet van Gastel, 75j. 
 

H. Martinuskerk: 
05 juli  Nellie van Grunsven, 94j. 
 

St. Petrus' Bandenkerk: 
04 juli  Canisia van Helvoort-Hikspoors, 93j. 
13 juli  Nico Maas, 95j. 
23 aug. Marietje van der Linden-Cardinaal, 96j. 
25 aug. Trees de Werdt- Scheepers, 87j. 
 

 
 

H. Luciakerk: 
27 juli  Jan Lemmen, 92j. 
29 juli  Harrie Liebreks, 91j. 
04 aug. Annie Liebreks- Bekkers, 91j 
 

Elders: 
11 aug. Lies Aanraad-Bergmans, 88j. 
 

St. Petrus' Bandenkerk: 
13 aug. Zep van der Palen 
 
 



Pater Jozef De Bekker 50 jaar priester 
Naast het 90 jarig bestaan van de Martinuskerk mogen we in Heeze op 
zondag 17 september het gouden priesterjubileum vieren van pater 
Jozef de Bekker (M. Afr.).  
Op 13 juli van het jaar 1973 is pater Jozef door Mgr. Bluyssen tot 
priester gewijd voor de Sociëteit van Missionarissen van Afrika  
(Witte Paters). Pater Jozef de Bekker is als missionaris met name actief 
geweest in Burkina Faso en Ivoorkust. Zoals hij het zelf verwoordt, 
stond zijn werken in de missie, in het teken van onderlinge 
verbondenheid en wederzijdse steun. De laatste jaren is pater Jozef als 
overste bijzonder verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
Nederlandse provincie van de Witte Paters en het welzijn van zijn 
medebroeders. Drie jaar geleden mochten we het gouden 
priesterjubileum vieren van pater Piet de Bekker, een broer van Pater Jozef. Beiden werden zij gedurende 
vele jaren gesteund door het mssiecomité van de Heezense geloofsgemeenschap. 
We willen pater Jozef van harte feliciteren met zijn gouden priesterjubileum en we wensen hem de zegen 
van God en alle goeds toe voor de jaren die komen gaan. 
 
Zoals hierboven vermeld wordt het gouden priesterjubileum, samen met het 90 jarig bestaan van de 
huidige Martinuskerk gevierd tijdens een plechtige eucharistieviering op zondag 17 september om 11.00 
uur. Aansluitend aan de viering is er in het Martinushonk koffie met gebak. 
 

Zr. Greet van den Boogaard 60 jaar geprofest 
Donderdag 17 augustus j.l. mocht zuster Greet van den Boogaard 
gedenken dat ze 60 jaar geleden haar professie deed bij de Zusters 
van Barmhartigheid. Sinds die tijd (1963), is zuster Greet 
voornamelijk actief geweest in het Geldropse. Samen met haar 
medezusters, van wie er helaas inmiddels velen overleden zijn, 
heeft ze in de geest van barmhartigheid op allerlei manieren 
mensen willen bijstaan. Vele jaren heeft ze met hartelijke 
toewijding ouderen bijgestaan in zorgcentrum Akert. Vanaf 1978 is 
ze 21 jaar lang een grote steun geweest voor pastor W. Clabbers 
als huishoudster en kosteres. Samen met haar medezuster Etta 
draagt zuster Greet tot op de dag van vandaag haar steentje bij in 
het parochiële leven en bijzonder op Zesgehuchten. We feliciteren 
zuster Greet - samen met zuster Etta en de andere medezusters in 
Frankrijk - van harte met haar diamanten jubileum en we wensen 
haar alle goeds en Gods zegen toe voor de komende jaren. 

 
Hulp gevraagd om de H. Brigidakerk open te stellen.  

Wij vinden het belangrijk dat de H. Brigidakerk in Geldrop regelmatig open is voor 
bezoekers. Dit monument moet zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor iedereen.  
We houden op dit moment, met behulp van een aantal vrijwilligers onze kerk 
iedere woensdag- en zaterdagmiddag open.  
Om dit mogelijk te laten zijn, zoeken we een aantal nieuwe vrijwilligers, die per keer 
anderhalf uur beschikbaar willen zijn.  
Schema’s worden altijd in overleg gemaakt.  
Je draait steeds met wisselende collega’s je dienst.  
Wil je een of meer keer per maand zo een anderhalf uurtje nuttig besteden? Neem 
dan contact op met de koster Mark Jongen via:  
geldrop@parochienicasius.nl of bel 040-2862364  



Feest van de wijding van de parochiekerk Sint Martinus te Heeze  

18 september 1933 – 18 september 2023 

Beste mede-parochianen, 

“Hier wordt een huis voor God gebouwd, 

waar mensen samenkomen; 

en waar Hij zelf aanwezig is, 

om onder ons te wonen.”   

 
Dit is het eerste couplet van een lied, geschreven door Henk 
Jongerius. Aan dit lied moest ik denken op het moment dat ik 
dit artikel schreef, ter gelegenheid van het negentigjarig 
bestaan van de parochiekerk van Heeze.  Ruim negentig jaar 
geleden – bij de plaatsing van de eerste steen – had de 
toenmalige pastoor C.W.J. de Bruyn dit lied zo kunnen 
inzetten. Want op het moment dat hij de eerste steen plaatste 
was men in Heeze reeds begonnen met de bouw van dit toen – 
nieuwe - ‘huis voor God’. Uiteindelijk zou de nieuwe 
parochiekerk ruim een jaar later - op maandag 18 september 
1933 – door de toenmalige bisschop van ’s-Hertogenbosch -  
Z.H.E. Mgr. A.F. Diepen – worden gewijd. 
 
De aanloop naar de nieuw te bouwen parochiekerk had zo’n tien jaar geduurd. De in 1925 overleden 
pastoor H.J. de Bruyn had in 1922 door architect Wolter te Riele uit Deventer een pastorie laten tekenen 
en bouwen. Uit een ongedateerde en ongesigneerde brief die de bouwmeester van de pastorie aan de 
nieuwe pastoor – C.W.J. de Bruyn – richt, zijnde de heerbroer van de overleden pastoor H.J. de Bruyn, 
blijkt, dat deze al plannen had voor het bouwen van een nieuwe kerk. De architect uit Deventer schrijft aan 
de nieuwe pastoor dat zijn broer al een keuze had gemaakt uit verschillende ontwerpen. Maar, dat de 
architect moeilijkheden met de bisschop heeft, die hij niet nader toelicht. Daardoor vreest hij dat het 
gekozen plan niet uitgevoerd zal kunnen worden. Uit eerbied voor de overledene verdedigt de aannemer 
het aanvankelijk gekozen plan en is zelfs bereid het door een ander te laten uitvoeren. Blijkbaar komt 
hiervan niets, want in januari 1926 krijgt pastoor C.W.J. de Bruyn bezoek van architect Valk uit ’s-
Hertogenbosch om te praten over een nieuw schetsplan. Maar ook dit plan, zou voorlopig niet gerealiseerd 
worden. Het zou tot maart 1930 duren totdat er toestemming kwam om het nieuwe schetsplan nader uit 
te werken. Deze toestemming was gekomen nadat de pastoor – in een brief aan de bisschop – nogmaals 
had benadrukt dat ‘de tegenwoordige kerk veel te klein is’. Op 9 december van dat jaar is het schetsplan in 
overeenstemming met de wensen van architect Valk en keurt op 13 februari 1931 de bisschoppelijke 
bouwcommissie het plan goed. Waarop Valk op zijn beurt het plan met een gedetailleerde begroting op 7 
mei naar pastoor C.W.J. de Bruyn stuurt. 
Op 16 april 1932 vindt de aanbesteding plaats en neemt de firma G. Dirks uit Helmond de bouw aan. 
Wanneer de pastoor in 1934 - in de crisistijd tussen de 1e en de 1e Wereldoorlog - de eindafrekening van de 
kosten van de bouw van de kerk zal opstellen blijkt het gehele gebouw fl. 140.344,26 gekost te hebben. 
Inclusief de afbraak van de oude kerk.      
 
De architect van parochiekerk van Heeze - Hendrik Willem Valk - was opgeleid onder beroemde architecten 
zoals Wolter te Riele, vader en zoon Cuypers en Jan Stuyt. 
Valk maakte met groot enthousiasme gebruik van parabool-bogen die, met minder materiaal, grote 
ruimten konden overspannen. Valks leermeester - architect Te Riele - maakte al grote overspanningen. 
Valk evenaart echter zijn leermeester. In Heeze maken de rijzige parabolen van de Waalwijkse koepelkerk, 
plaats voor de traditionele vormen van de streekeigen dorpskerken. Vanuit een beweeglijke, hectische en 
moderne maatschappij verlangden de Brabanders terug naar de samenleving van vóór de industrialisatie. 



Terugkijkend, naar het platteland van de Middeleeuwen, waar het Katholicisme en het oude land, nog met 
elkaar verbonden waren. In de kerk in Heeze heeft de architect, deze twee grootheden met elkaar 
proberen te verenigen. Dit deed hij door middel van een romantische schepping van een lage, met de 
aarde verbonden bouwmassa, waarin contrasten van licht en schaduw elkaar afwisselen. Dit alles in een 
gebouw, dat opgetrokken is in grote handvorm kloostermoppen. De architect laat op die manier de 
baksteenbouwkunst van de Middeleeuwen in Brabant herleven. De architect ziet de parochiekerk in Heeze 
als een lichtend baken van traditionele ambachtskunst, in een onzekere tijd. Verder kon de architect 
spelen met ruimte. Waardoor hij  kon bereiken, wat deken De Bruyn - de toenmalige pastoor van de deze 
kerk – zo graag wilde: ‘de kerk is het éne huis, voor állen.’  
 
Denkt u zich eens in hoeveel mensen hier in deze kerk al bij elkaar zijn gekomen om hun geloof te vieren. 
In tijden van vreugde en in tijden van verdriet. In tijden van oorlog, en in tijden van vrede.  Elke keer 
kwamen mensen op deze plek samen om te bidden, om te danken, of om troost te vinden. Om zichzelf en 
elkaar toe te vertrouwen aan Onze Lieve Heer. Duizenden mensen zijn u dus al voorgegaan om hier te 
bidden, te danken of om troost te vinden. Máár 17 september komen we naar de kerk om een hele ándere 
reden. En wel omwille van het negentigjarig jubileum van het kerkgebouw.  
 
Wees zondag 17 september om 11.00 uur welkom in de ‘jarige’ kerk van Heeze om  in de Heilige Mis, God 
te danken voor dit gebouw. Aansluitend aan de viering bent u welkom in het Martinushonk voor koffie met 
gebak. 
“waar Hij zelf aanwezig is, 
om onder ons te wonen.”   
Ga met God, Kapelaan Van der Donk 
 

Terugblik Bedevaart naar Den Brielle. 
Nationale Bedevaart van de Martelaren van Gorcum – Brielle (Z-H) Zaterdag 8 juli 2023. 
Vanuit Mierlo vertrok de bus met verschillende deelnemers. Van Mierlo naar Geldrop, en dan naar Heeze. 
Toen alle aanwezigen in de bus waren, kon de bus vertrekken richting Brielle. Na een uurtje rijden kregen 
wij koffie met een koek aangeboden. Iedereen was daar blij mee. 
Tijdens de reis gaf kapelaan van der Donk uitleg over de Martelaren van Gorcum. 
Het waren priesters en kloosterlingen die tijdens de 80-jarige oorlog het slachtoffer waren van het 
kortstondig terreurbewind van de Geuzen met aanvoerder Willem van der Marck, de heer van Lummen. 
De meesten waren gevangen genomen in Gorcum. Om die reden zijn ze als de martelaren van Gorcum 
bekend geworden. Zij stierven om geen andere reden dan dat ze priesters en kloosterlingen waren en 
weigerden hun katholieke geloofsovertuiging op te geven. 
Ondertussen waren wij aangekomen in Den Brielle. Het was elf uur, mooi op tijd voor de Heilige Mis. De 
kerk zat al vol met Bedevaartgangers, maar wij vonden toch een plaatsje. 
De Bisschop van Rotterdam deed de Heilige Mis, met nog verschillende 
priesters. Het was een hele mooie Mis. Na de Mis was het tijd voor koffie 
en een broodje of soep. Buiten stonden overal banken in de zon en in de 
schaduw, het was heel gezellig. Na de pauze was het de Rozenkrans bidden, 
iedereen was daarbij aanwezig. Daarna kwam de Kruisweg; dit was heel 
mooi. Iedereen zong uit volle borst mee, het was heel mooi en 
indrukwekkend. 
Even uitrusten, voor de plechtige Vespers. Dat was ook heel mooi. Daarna 
volgde de Sacramentsprocessie op het martelveld.  
Dit was de afsluiting van een geweldig mooie dag in Brielle. 
Ik denk wel dat iedereen genoten heeft van deze onvergetelijke dag. 
De terugreis is goed verlopen. 
Hierbij wil ik namens iedereen Kapelaan van der Donk hartelijk bedanken 
voor het organiseren van deze reis. Wij hebben genoten. Ook bedankt voor die mensen die de koffie en het 
fris rond brachten. Allemaal bedankt voor deze mooie en prachtige dag; een dag om nooit te vergeten! 



 
 
 



Oecumenisch Bijbellezen 
Ook in het seizoen 2023/2024 is er weer een cyclus Oecumenisch Bijbellezen. In deze groep gaan we kijken 
naar de lezingen die in beide kerken, katholiek en protestants, op zondag aan de orde zijn. We vertellen 
elkaar hoe Bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of aan 
vragen oproept. We gaan uit van de lezingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het 
r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. Kom meepraten, ontdek Bijbelteksten en ontmoet 
geloofsgenoten! Aanmelden is handig voor ons, maar zomaar binnenlopen is ook prima. De avonden 
worden geleid door dominee Jan-Hendrik Kip en pastoor Sjef van der Maazen. Ze vinden plaats telkens om 
20.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21. 
2023 
op woensdag 6 september voor zondag 10 september  
op maandag 9 oktober voor zondag 15 oktober 
op maandag 27 november voor zondag 3 december 
2024 
op woensdag 3 januari voor zondag 7 januari 
op dinsdag 6 februari voor zondag 11 februari 
op dinsdag 27 februari voor zondag 3 maart 
Aanmelden:  
predikant@pggweb.nl of 286 75 06,  
geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64.  
Van harte welkom! 
 

Pelgrimswandeling. 
Op zaterdag 30 september is er, door mensen van de protestantse en katholieke kerk samen, opnieuw een 
pelgrimswandeling georganiseerd en wel in Limburg in een deel van de oude oostelijke mijnstreek.  
We gaan naar Schaesberg, bij Heerlen. Er zijn nog allerlei herinneringen aan de  oude "mijntijd", de tijd dat 
er daar, met alle gevolgen van dien, veel mensen werden "geimporteerd" uit andere delen van Nederland 
en het buitenland.  
Het verhaal van de mijnwerkers en hoe daar toen mee werd omgegaan 
inspireerde ons tot gedachten hoe wij omgaan en zouden moeten omgaan 
met "vreemdelingen" 
De gebeurtenissen rond het hergebruik van het gebouw van de Akert liggen 
ons nog vers in het geheugen. Goed om daar eens nader over te denken en 
te praten. En zo zijn we op het thema van deze pelgrimstocht gekomen: 
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. 
En natuurlijk hebben we ook weer ons best gedaan een mooie wandeling uit te zoeken zodat we kunnen 
genieten van de  omgeving.  
De wandeling is ongeveer 10 km over verhard en onverhard terrein. 
Tijdens de wandeling is er een koffie stop. Neem zelf brood mee en wat drinken voor verder op de dag. 
We gaan naar Schaesberg met de auto waarbij we zo veel mogelijk met elkaar meerijden. 
Heb je belangstelling om mee te gaan geef je dan voor 23 september op bij Ineke van Klinken 
(cjvanklinken@hotmail.nl) en laat dan ook meteen weten of je wil/kan autorijden. 
Voor nadere informatie kun je ook bellen naar Marie-Louise Luijten  tel. 06 19535734. 
 

WJD-deelnemers uit onze parochie nodigen u uit  
Op zaterdag 30 september is iedereen welkom in het  
St. Antoniushuis Stationsstraat 21 te Geldrop, om 20.00 uur.  
Wij willen u deze avond onze ervaringen die wij tijdens de Wereld Jongeren Dagen 
hebben opgedaan laten horen en zien.  
Daarbij bieden wij u de gelegenheid vragen te  stellen die wij naar beste vermogen 
zullen beantwoorden. Weest welkom!  
Daniëlle, Jason, Jeffrey en Mark 



     Nieuws van het missiecomité H. Nicasius. 
Van Pater Kerkhof kregen we een noodkreet die menigeen diep raakte: ER IS HONGERSNOOD IN MALAWI. 
Onze reactie was een spoedactie in de maand augustus. 
De actie verloopt prima, maar we komen nu nog ruim € 4000,-te kort om 100 zakken mais en 5kg pootgoed 
voor iedere familie te kopen. Uw hulp, in de nabije weken zou geweldig zijn. 
Ook de reactie uit Malawi is hartverwarmend: Pater Kerkhof: Iedereen heel hartelijk en veel dank voor 
jullie hulp en steun vooral namens de mensen van Dickson. 
Ik had jullie graag willen meenemen naar deze plaats. Ik werd met dans en zang ontvangen. Een man 
maakte danssprongen in de lucht. Kijk zegt hij, dat kan ik nu weer, we hebben gegeten en ik ben weer op 
krachten gekomen. Iedereen is blij en dankbaar. Je kunt zien de mensen zijn bekomen en kunnen weer 
werken, ze hebben te eten. 
Vanmorgen ben ik 200 kg, 2 kg voor iedere familie, pootgoed gaan brengen, mais, voor in de wintertuinen. 
Als het goed gaat dan moet die mais over ruim 3 maanden rijp zijn en kunnen ze daarvan eten. Als er 
genoeg geld is, dan wil ik nog wel een keer 100 zakken mais aanvoeren zodat de mensen genoeg te eten 
hebben wanneer ze hun akkers klaar moeten hebben tegen de tijd dat de regens beginnen zo rond 
November-December. Tot nu toe heb ik € 2.560,00 voor de mais betaald en 
€ 522,00 voor het pootgoed. We zouden nog € 4.200,00 nodig hebben voor 100 zakken mais en 5kg 
pootgoed voor iedere familie. Dat zou even fijn zijn. Nogmaals heel veel dank aan iedereen en allemaal. 
Pater Kerkhof is er van overtuigd dat nu het beste is om geld te geven zodat hijzelf de inkopen kan doen. 
Hij heeft  ook reeds een deel gekocht!, De bankrekening van onze 
parochie voor Malawi is: NL51RABO 01 597 16039 OMSCHRIJVING 
Malawi 1290 hongersnood. De Inkomsten van de actie voor Pater 
Willem Kerkhof dd Januari tot 22 augustus: 2023.Bijdrage H. Brigida 
Geldrop euro 1520,62.Bijdrage vasten actie Martinus en Sint Jan 
399,40.Bijdrage H. Lucia Kerk Mierlo: €154.In Totaal 
€2074.Ondersteuning van Ontwikkelingsprojecten. X Ray apparaat 
Madisi hospital: datum van Leveringen van de luchtvracht zijn nog 
niet bekend. De ruimte in het hospitaal voor de röntgen is 
operationeel. Extra aanpassingskosten €7000-.   
Vastenaktie: dit jaar gaan we bij de organisatie van de Vastenaktie 3 
projecten indienen: voor India de bouw van een kantoortje, 
Sumatra, de bouw van een school en Sierra Leone ondersteuning 
van allerlei soorten opleidingen. 
Pater Herman Leemrijsse, priester in Chili, was even in Nederland en we hebben met hem om tafel 
gezeten. Afspraken die we gemaakt hebben: 1.Ons comité krijgt van Herman een top 10 lijst van 
noodzakelijke verbeteringen. 2. In opleiding in Chili is priester Thomas, hij wordt ons toekomstige 
aanspreekpunt voor vernieuwingen Missie Nieuwe Stijl en daar zijn wij hartstikke blij mee. 
De halfjaarlijkse kleding inzamelingsactie vindt plaats op zaterdag 30 september. Inleveren tussen 10 en 12 
uur. Doet u ook mee? Verder info volgt nog. 
Beursvloer: dit is een bijeenkomst van het bedrijfsleven en organisaties/verenigingen in onze regio met het 
doel elkaar te helpen en met gesloten beurzen. Het missie comité heeft hier vorig jaar met succes aan 
deelgenomen. Ook dit jaar zijn we 4 oktober present in het gemeentehuis Geldrop. 
Harry Peters, missie comité H.Nicasius 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opgeven van intenties 
Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht 

bij de pastorie of via de mail.  
Betalen kan doormiddel van een envelop af geven 

op de pastorie of geld over maken naar: 
NL93RABO0115901450 ten name van  

Parochie H. Nicasius te Geldrop. 
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: 

ten name van, ter gelegenheid van.  
toch opgeven telefonisch aan de pastorie. 

 

Volgende nieuwsbrief: 
1ste weekend van de maand. 
Aanleveren artikelen uiterlijk  
voor de 20ste van de maand 

 

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks 
digitaal ontvangen,  

dan kunt u dit aangeven door een e- mail 
te sturen naar: 

nieuwsbrief@parochienicasius.nl 
 

mailto:nieuwsbrief@parochienicasius.nl

